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INTRO ( 1 x ) 
 

 

refrein:     JE BENT PITTORESK EN JE BENT ZO CHARMANT 
HET BOLWERK OM JE HEEN; EEN HISTORISCH PAND 
O DOCKUM, JIJ BONIFATIUSSTAD! 

 

 

TOERISTEN KOMEN LANGS OM JE SCHOONHEID TE ZIEN 
EN WATERSPORTERS LEGGEN BIJ JE AAN BOVENDIEN 
O DOCKUM, JIJ BONIFATIUSSTAD! 

 

 

couplet 1:  HET PARKSTERBOLWERK EN DE WAAG 
JE VRIJGEVOCHTEN WALTSJE ZIET MEN GRAAG 
JE KOEKEBAKKERSTEEG EN DE BARGEMERK 
JE PEERDEPADSJE EN DE GROTE KERK                                 >> refrein 

 

 

couplet 2:  ONDER DE ZIJL LIGT DE “DOCKUMER GRANAET” 
HET IS EEN BEEST DAT BIJ FEESTEN PRAAT 
HIJ ROEPT DAN UIT: IN DOKKUM ALTIJD WAT! 

JE BENT VOOR MIJ EEN GEWELDIGE STAD! 
 

INTERMEZZO ( NIET ZINGEN ) 
 

 

couplet 3:  DOCKUM WAS DE ZETEL VAN DE ADMIRALITEIT 

AL EEUWENLANG EEN BOLWERK MET VEEL BEDRIJVIGHEID 
“UT IS D’R SU GESELLIG, DÈR SORGE WIJ WEL VOOR!” 
WANT WIJ BINNE DE SJONGERS VAN UT SJANTYKOOR 

 

 

refrein:     JE BENT PITTORESK EN JE BENT ZO CHARMANT 
HET BOLWERK OM JE HEEN; EEN HISTORISCH PAND 
O DOCKUM, JIJ BONIFATIUSSTAD! 

 

 

TOERISTEN KOMEN LANGS OM JE SCHOONHEID TE ZIEN 

EN WATERSPORTERS LEGGEN BIJ JE AAN BOVENDIEN 
O DOCKUM, JIJ BONIFATIUSSTAD! 

 

IN DOCKUM ------------- ALTIED WAT !! 
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