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WEST-ZUIDWEST VAN AMELAND 5  

 

 

 
 
 
 

couplet 1:  WEST-ZUIDWEST VAN AMELAND, 

DAAR LIGT EEN KOLKJE DIEP, 
DAAR VANGT MEN SCHOL EN SCHELLEVIS, 
MAAR MOOIE MEISJES NIET.                                                          >> refrein 

) 
refrein:     HOOG IS DE ZOLDER, LAAG IS DE VLOER, 

MOOI IS HET MEISJE, MAAR LELIJK IS D’R MOER. 

) 
couplet 2:  HOOG ZUID HOOG VAN AMELAND 

DE BALLAST DIE LIGT DROOG, 
MAAR ONDER OP DE GROND, JA GROND, 

IS HIJ ZO NAT ALS STRONT.                                                            >> refrein 

) 
couplet 3:  TOEN’K LAATST VAN SURINAME KWAM, 

ZAG IK VAN VER EEN SCHIP, 
IK DACHT DAT 'T AAN DE WOLKEN HING, 

MAAR HET ZAT AL OP EEN KLIP                                                   >> refrein 

) 
couplet 4:  EN OP DIE KLIP DAAR ZAT EEN KOE, 

EEN WONDERBARE KOE, 

DIE ALLE MAANDEN KALVEN MOEST, 

ZE WAS ER NAAR AAN TOE.                                                          >> refrein 

) 
couplet 5:  EN OM DIE KOE DAAR DANSTEN WEL, 

DRIE KALFJES IN HET ROND, 

ZIJ DANSTEN ALLEN POOT AAN POOT, 

ZODAT IK ’T WONDER VOND                                                         >> refrein 

)


