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VRIJ ALS DE WIND 

 

PIRATEN VAN DE ZEE ZIJN ALTIJD EENS GEZIND 

90 

KOM MET ONS EN VAAR MAAR MEE 
EN SAMEN STAAN WE STERK, DAN VOELEN WIJ ONS ÉÉN 

KOM MET ONS EN VAAR MAAR MEE 

 

 

HIER AAN BOORD ZIJN WE GELIJK 

AL BEN JE ARM OF RIJK 

DE VRIJHEID IS, VRIJHEID IS JE LOON 

 

 
refrein: 

 

WIJ ZIJN VRIJ, VRIJ ALS DE WIND 

WIJ ZIJN VRIJ EN EENS GEZIND 

WIJ ZIJN FIER, ONAFSCHEIDELIJK 

SCHAAMTELOOS EN TROUW 

JA, WIJ ZIJN VRIJ, ALS DE WIND 

 

 

ONZE WERELD KENT GEEN GRENZEN 

ONZE REIS IS EINDELOOS 

KOM MET ONS EN VAAR MAAR MEE 

GEEN STORM DIE ONS KAN SCHEIDEN 

ECHT NIETS DRIJFT ONS UITEEN 

KOM MET ONS EN VAAR MAAR MEE 
EN VOLG JE ONZE WEG 
BEGRIJP JE WAT IK ZEG 
DE VRIJHEID IS, VRIJHEID IS JE LOON 

 

 

REFREIN 
 

 

HIER AAN BOORD ZIJN WE GELIJK 

AL BEN JE ARM OF RIJK 

DE VRIJHEID IS, VRIJHEID IS JE LOON 
 

 

REFREIN 
 

 

VRIJ, VRIJ ALS DE WIND 

WIJ ZIJN VRIJ EN EENS GEZIND 

WIJ ZIJN FIER, ONAFSCHEIDELIJK 

SCHAAMTELOOS EN TROUW 
JA, WIJ ZIJN VRIJ, ALS DE WIND 


