
96. Het lied van de kapers (melodie: The Irish Rover) 
 

Wouter Jeppes van Anjum: kapitein bij de Admiraliteit van Dokkum 
Gerrit Hendricx: de jonge kok van de kapers, afkomstig van het Duitse eiland Noorderneij 

 

Op de negenentwintigste zomermaanddag 
zestienhonderdendertig A.D. 
vaart de Admiraliteit, met wel twee kapiteins,  
om te jagen op kapers op zee. 
Ik, Wouter Jeppes, ben baas op mijn kaag,  
op de andere Hendrik Doncker. 
KOOR: VAN DIE PIRATERIJ WORDEN WIJ ECHT NIET BLIJ,  

MAAK EEN EIND AAN DEZE ROVERS! 
 

Onze reis liep voorspoedig vanaf het begin  
in Oostende elf dagen voordien: 

langs de kusten van Holland en over de Vlie,  
wij verpoosden bij boeren op Griend. 

Toen wij voeren daar uit, maakten wij goede buit  
met acht schepen en vele rijksdaalders. 

En vlakbij Noorderneij, onder Juist, zagen wij  
twee verrekt slecht gaande kagen. 

 
Ons idee is eenvoudig en toch geniaal,  
vindingrijk, maar een beetje gemeen, 
Want een kaper valt niet snel een oorlogsschip aan,  
daar gaan zij met een boogje omheen. 
Dus gaan wij, met soldaten verstopt in het ruim,  
als een dronken schip over het water. 
KOOR: VAN DIE PIRATERIJ WORDEN WIJ ECHT NIET BLIJ,  

MAAK EEN EIND AAN DEZE ROVERS! 
 
Instrumentaal 

 
Voorspoed was gauw voorbij toen wij kwamen dichtbij,  

want soldaten bemanden het dek. 
Op die kagen daar stond een wel zeer grote macht  

en wij vluchtten toen maar als een gek. 
Ons kap’tein, Pieter Jansz kon ontspringen de dans,  

hij kwam weg met nog vier kameraden, 
maar wij raakten met acht op een plaat in de nacht  

en toen moesten wij gaan waden. 
 
 



Zonder schip op het Wad worden zij kleddernat;  
ons idee pakt goed uit, ’t is een pracht. 
Het is één twee drie vier, vijf zes zeven en acht  
aan de ketting naar Dokkum gebracht. 
Gooi die lui in’t gevang, ja toe wees maar eens bang,  
ik geloof ‘k kan hun angstzweet al ruiken. 
KOOR: VAN DIE PIRATERIJ WORDEN WIJ ECHT NIET BLIJ,  

MAAK EEN EIND AAN DEZE ROVERS! 
 

In ’t gevang was ’t een hel, dus bekenden wij snel  
onder druk van de zweep en de stok. 

Zes ontsnapten van ons maar gepakt werden vier  
en die zaten weer snel in hun hok. 

Het proces van ons zes was voor allen een les,  
want nu waren wij de bangen.  

Ik, als zeer jonge kok, kreeg alleen met de stok,  
maar de anderen moesten hangen! 

 

HANG ZE OP AAN DE STROP, BIND EEN TOUW OM HUN KOP 

LAAT ZE ZIEN WIE DE BAAS IS OP ZEE: 
’T IS DE ADMIRALITEIT, MET HAAR SCHEPEN ZO STERK 
EN AL HEEL ALS ZE KOMEN MET TWEE. 

TEGEN HENDRIK EN WOUTER IS NIEMAND BESTAND, 
HETZIJ MET, DAN WEL ZONDER SOLDATEN. 
HANG ZE OP AAN DE STROP, BIND EEN TOUW OM HUN KOP 

DIT IS ’T EIND VAN DIE PIRATEN! 
 

Gerben Tjerks, van Workum, 30 jaar 
Johan Starckels, van Sønderborg (Denemarken), 26 jaar 
Barteholomeus Luchting, van Brugge (Vlaanderen), 18 jaar 
Fransiscus Godefroij, van Colchester (Engeland), 23 jaar 
Marten Michiels, van Neus (Noorwegen), 20 jaar 
 

Instrumentaal 
 

HANG ZE OP AAN DE STROP, BIND EEN TOUW OM HUN KOP 
LAAT ZE ZIEN WIE DE BAAS IS OP ZEE: 
’T IS DE ADMIRALITEIT, MET HAAR SCHEPEN ZO STERK 

EN AL HEEL ALS ZE KOMEN MET TWEE. 
TEGEN HENDRIK EN WOUTER IS NIEMAND BESTAND, 
HETZIJ MET, DAN WEL ZONDER SOLDATEN. 

HANG ZE OP AAN DE STROP, BIND EEN TOUW OM HUN KOP 
DIT IS ’T EIND VAN DIE PIRATEN! 


