101. Wy als shantykoor

McNamara’s Band
Muziek: Shamus O’Connor
Tekst en arrangement: Ridzert Beetstra

1. Oh, ik wil u wat vertellen van het zootje dat u ziet
De Admiraliteitssjongers zingen hier een lied
Wij zingen vaak op festivals, maar ook op de T.V.
En als wij zingen zijn het meestal liedjes van de zee
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2. Wij zingen over skitsjesilen en het werk op zee
Gelazer met de kapitein en hoeren aan de ree
Wij zingen over drank en ook wel van ons vrouwtje thuis
Maar als wij aan het zingen zijn gaan wij nog niet naar huis

OH, DE MIDDENSTEM ZINGT EN DE BOVENSTEM KLINKT
EN DE BASSEN BROMMEN MEE

ACCORDEON EN TROMMELKIST

EN RIDZERT ZWAAIT WAT MEE

PETRA VAN JOHAN DIE BLAAST OP HAAR FLUIT

DE MUZIEK GAAT ALTIJD DOOR

MET DANK AAN ONZE ANDRE

HOORT U ONS ALS SHANTYKOOR

3. Zonder muzikanten is zo'n koor een kaal geheel
Wij zijn dan ook erg blij want wij hebben er best veel
Taco, Wieke, Hannie en Brigitt’ op accordeon
Petra op de fluit en Martin op de cajon
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