Uit de rubiek “wie is wie” van de nieuwsbrieven
Shantykoor “de Admiraliteitssjongers” Dokkum

Eén van onze leden kwam met het idee om een voorstelrubriek in de
nieuwsbrief op te nemen. Vaak ken je iemand van naam maar verder...?
Hij bijt zelf de spits af: Ik ben Cesar Buwalda geboren

11 december 1950 te Dokkum, ben (dit jaar 40 jaar)
getrouwd met Doetie. We hebben 2 jongens en een
meisje, ook zijn we pake en beppe van 3 jongens. Mijn
werkzaamleven was van machinaal houtbewerker tot
brugwachter en sporthal beheerder in Dokkum. Mijn
laatste werk was bij Hollandcrop in Oosternijkerk maar
die is door brand verwoest. Daarna niet meer aan de bak
gekomen mede door de leeftijd en lichamelijk ongemak. Heb een
geboorte afwijking aan mijn heup loop met een stok maar verder wel
gezond. Mijn hobby’s zijn fietsen, lekker op een terras zitten en
genieten van het leven. Ik ben 4 jaar bij het koor heb het er erg naar
de zin, een machtig mooie groep zangers en muzikanten. We hebben
veel plezier op de repetities en bij de optredens, ook zijn er serieuze
momenten wat ook goed is. Hoop nog wat jaren in deze groep mee te
kunnen zingen. Bedankt Cesar!




