Op de website van Shantykoor de Admiraliteitssjongers zag ik een rubriek "Wie is Wie".
Als nieuw lid leek het mij wel handig om hiervoor een stukje te schrijven zodat jullie
weten wie Haije is.”

Geboren in 1952 te Burdaard, daar opgegroeid, naar school in Dokkum en daarna als
beroepsmilitair naar Schaarsbergen en later vliegbasis Leeuwarden.

In 1980 vond defensie dat ik naar de raketten in Duitsland moest. Dit was voor mij reden
om wat anders te zoeken.

Van 1980 tot 2009 heb ik gewerkt bij de Codperatieve Condens Fabriek in Leeuwarden.
Eerst als meet- en regeltechnicus, later als besturingstechnicus en tot slot
automatiseringsspecialist technische installaties, onderhoudsbeheersystemen en
leidinggevende voor ondersteunende systemen.

In 2006 werd ik wethouder in de gemeente Ferwerderadiel en heb dat tot 2014 gedaan.
Daarna heb ik mij niet meer beschikbaar gesteld. Voor de goede lezer: van 2006 tot
2009 dus een dubbelfunctie.

Na 2014 nog een aantal baantjes voor de politiek en overheid gedaan. O.a. bestuurder
van de peuterspeelzalen in Dongeradeel, intergemeentelijke fusiecommissie, commissie
nieuw gemeentewapen en kandidatenlijsten verkiezingen 2018.

Ik ben al weer 42 jaar gelukkig getrouwd met Vogeltje Zoodsma en we hebben 4 zonen.
De oudste woont in Waddinxveen en die hebben 2 kleinkinderen. Zo nu en dan een paar
dagen in de Randstad kan voor mij reden zijn om een repetitieavond te missen. We gaan
bijna nooit binnen 1 dag heen en terug maar blijven daar dan een paar dagen voor
sightseeing in de Randstad.

Doordat mijn vrouw stopte met werken en op de kinderen ging passen was er voor mij
de mogelijkheid om ‘s avonds veel functies te vervullen. Ik ben 24 jaar muzikant geweest
bij fanfare Concordia in Wanswerd en lees viool- en bassleutel. Hiernaast was ik
clubleider, diaken, voorzitter PCBO Ferwerderadiel en actief in de besturen van “"Ruurd
Wiersmah(is” en “molen de Zwaluw” en voorzitter en secretaris van dorpsbelang en
reliiniecommissie. Van 2013 tot 2019 was ik commissaris bij de RABO bank Noordoost
Friesland, van 2012 tot 2019 voorzitter van de Stifting Elektrysk Farre Fryslan en nu
vanaf 2018 voorzitter van de Historische Vereniging Noordoost Friesland, “de Sneupers”.
In 2017 mocht ik voor dit alles een blijk van waardering ontvangen.

Omdat mijn sociale contacten na al deze jaren op een laag pitje waren gekomen vond

mijn vrouw het nodig dat ik weer een activiteit oppakte. Zingen doe ik erg graag en toen
Jan Jaap Iedema tijdens onze laatste vakantie een opmerking maakte dat het shantykoor
“de Admiraliteitssjongers” nog wel een paar leden kon gebruiken was de keuze gemaakt.

De eerste repetitieavonden heb ik met veel plezier gevolgd en ben van plan om nog heel
lang te blijven. Ik geniet van het luisteren naar accordeonmuziek, dus dames en heer “ga
zo door”.

Haije Talsma



