Uit de rubiek “wie is wie” van de nieuwsbrieven
Shantykoor “de Admiraliteitssjongers” Dokkum

Ik ben Rients van Dijk 63 jaar oud. Ik ben geboren in Blija en heb daar
23 jaar gewoond. Ik ben op mijn 23-ste getrouwd met
Eke Heeringa uit Ternaard en toen zijn we in Hallum

gaan wonen 4 jaar. We wonen nu bijna 36 jaar in
Dokkum. Samen hebben we twee dochters, twee
schoonzoons en drie kleinkinderen. Mijn beroep is
schilder dit doe ik al 47 jaar met plezier. Mijn hobby’s
zijn zingen bij de admiraliteitssjongers en ik hou van
lezen. Mijn eerste kennismaking met het shanty gebeuren
was als het shantykoor van Blija in Dokkum zong dan ging ik altijd
luisteren en vond dit heel mooi. En bij dit koor was ook nog vaak
iemand uit Blija te zien de heer J. Fennema. Mede daardoor ben ik
gevraagd door Jan of ik misschien bij de Admiraliteitssjongers wilde
zingen want er was een plaatsje vrij. Daar hoefde ik niet lang over na
te denken dus werd het antwoord ja. Inmiddels ben ik met veel plezier
ongeveer 8 jaar lid en hoop dit nog vele jaren te doen. Rients van Dijk.
Bedankt Rients!




