Uit de rubiek “wie is wie” van de nieuwsbrieven
Shantykoor “de Admiraliteitssjongers” Dokkum

Tiede heeft het volgende ingezonden: Zo’n negentig jaar geleden, toen
mannen zich nog lieten scheren bij de barbier, werd in Wommels
Hendrik Stormer geboren. Op z’n 14e werd hij inzeper
bij de barbier in Sneek: zo begon hij in het vak, van
onder af aan... Zes jaar later, toen Hendrik 20 jaar
was, kwam hij naar Dokkum. Daar werkte hij in de
Keppelstraat. Hier ontmoette hij Aukje Jacobs,
waarmee hij in het huwelijk trad. Het zal geen
florissant bestaan zijn geweest, zeker niet met de 5
kinderen die zij kregen. Dat werd goed gezien door een
van zijn klanten, de pastoor, want die wees Stormer op een
kappersbedrijf in Ee dat te koop stond. Er werd hard gewerkt, niet
alleen door Stormer en zijn vrouw maar ook door de kinderen, waarvan
er 3 in het kappersvak belandden. Het loonde; het bedrijf floreerde.
Het werd tijd om de stad weer op te zoeken. In 1960 vertrok het gezin
naar Dokkum, waar zij het pand aan de Aalsumerpoort 4 -een
voormalige kledingzaak- betrokken. De oudste zoon Tiede trouwde in
1965 met Helena Maria IJzerman en ging boven de zaak wonen. Het
jonge paar kreeg 2 kinderen, zoon Herman en dochter Sophie. Beiden
zetten de traditie voort en hanteren kam en schaar. “De liefde voor
het vak hebben ze van opa meegekregen”, is de trotse uitspraak van
Tiede, Herman, de 3e generatie, trouwde met Albertje Hoogland en zij
kregen 2 zonen, Arjan en Jeroen. Herman zet de zaak nu voort in de
hoop dat zijn kinderen, de 4e generatie, eens het roer in handen zullen
nemen. Maar voor het zover is, zullen er nog heel wat haartjes moeten
worden geknipt, want scheren is er nauwelijks nog bij. De barbier met
kwast en scheermes heeft plaatsgemaakt voor een moderne hairstylist
die ’net een haartje beter is’. Bedankt Tiede!




