Burdaard, 12-12-2020
Hallo zangers en muzikanten van shantykoor “de Admiraliteitssjongers”,

Dit is de 6° ledenbrief en ik zag dat de vorige op 12-10 is gedateerd. Dat is dus al weer 2 maanden
geleden. Voor het koor is er in de afgelopen maanden niet zoveel veranderd. We mogen nog steeds
niet samenkomen, tenminste niet op een manier zoals we als bestuur graag zouden willen.

In zo’n periode begin je dan maar van alles uit te vinden.

We vergaderen als bestuur nog regelmatig op gepaste afstand. ledere keer opnieuw constateren we
dat ons ledenbestand in de risicogroep zit en dat we dus erg voorzichtig moeten zijn met het
organiseren van een activiteit.

De voorzitter heeft zoals gebruikelijk de verschillende commissies benaderd over hun functioneren
en wensen. We constateren dat er op dit moment géén noodzaak is om samen te komen.

Onze nieuwe dirigent is benoemd, nu nog een heropening van de mogelijkheden.

Van Shanty Nederland krijgen we zo nu en dan bericht. Daaruit blijkt dat alle koren op dit moment in
een diepe winterslaap zijn. Shanty Nederland heeft de contributie verlaagd en ook wordt er op dit
moment niets betaald voor BUMA rechten.

De actie rond banketstaven, foto op de molen, afdrukken, inkopen en daarna bezorgen door Wieke
en Jaap was, gezien de vele positieve reacties, een groot succes. Veel leden weten via persoonlijke
links op facebook elkaar te vinden. Het bestuur wil vanaf deze plaats Wieke en Jaap nog eens
bedanken voor hun inzet bij de bezorging. We weten dat ze er veel plezier aan beleven maar zijn er
toch maar even een hele dag of langer zoet mee.

Op verzoek van verschillende leden zijn we begonnen met het aanpassen van de website. We zijn nu
bezig om een splitsing te maken tussen het deel wat voor buitenstaanders belangrijk is en het zoeken
van contact. Dit stuk gaan we fors versoberen t.o.v. de vorige uitgave. Ten eerste om het wat meer
van deze tijd te maken en verder ook omdat we denken dat veel zaken voor een buitenstaander toch
niet belangrijk zijn. Sponsoren blijven voorlopig staan omdat we daar, wanneer we weer kunnen en
mogen zingen, meer regelmatig contact mee willen hebben. Dit zou kunnen middels een optreden bij
of in hun bedrijven.

Het andere deel van de website wordt de nieuwe ledenpagina. Hier komt méér informatie voor
onszelf en is er ook ruimte voor foto’s enz. die in deze tijd nostalgische waarde hebben of krijgen.
Het aanpassen gebeurt in stapjes zodat jullie soms veranderingen zullen zien.

Op onze oproep om ook zelf aan de gang te gaan met het aanleveren van materiaal is tot nu toe niet
gereageerd. Dat geeft ons daarom de ruimte om eigen ideeén uit te voeren. Alleen van Cesar kregen
we in oktober een oproep. Een kopie daarvan staat onder deze ledenbrief.

Er bestaan pagina’s op Facebook. De eerste is een pagina van het koor zelf. Hier wordt niets mee
gedaan, beheer ligt bij het bestuur. De tweede is een vrienden pagina die door Wies van Jappie
Boonstra wordt beheerd. Ook daar gebeurt vrijwel niets.

We zien daarentegen dat onze website nog regelmatig wordt bezocht.

In de laatste weken zijn er een paar ontwikkelingen in de “ziekenboeg” geweest.

Via de voorzitter kregen we bericht dat ons oudste lid, Jaap Posthuma weer thuis is. Zijn adres is:
Woudweg 80, 9101 VN, Dokkum. Wij wensen hem een voorspoedige revalidatie toe.

Op 4 december overleed de vader van ons lid Jan Jaap ledema. Vanaf deze plek willen we hem en zijn
familie veel sterkte toewensen om dit verlies te kunnen dragen.



Vanuit het bestuur wensen we jullie allemaal veel gezondheid toe, ondanks alles ook plezierige
feestdagen, en een voorspoedige jaarwisseling. We verwachten elkaar in 2021 weer te zien en horen
graag van jullie als er vragen of opmerkingen zijn.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur:
Minze, Haije, Anton en Gert

Hallo koorvrienden,
Het is al meer als een half jaar geleden dat we elkaar zagen of spraken .nu doe ik het maar zo.
Met ons is het gelukkig goed, we zijn gezond mijn lopen wordt wel slechter maar we fietsen veel,

Ik mis de sociale contacten wel het zingen de derde helft, ik weet niet of ik nog zingen kan in het
koor thuis gaat nog wel. Ook naar het voetbal mis ik .Als je uit het werk bent heb je niet veel contact
met de mensen, dus dan maar zo dacht ik .Misschien zijn er meer die zo contact willen.

Blijf gezond groeten Cesar& Doetie



