
 
 
Burdaard, 12-10-2020 

 
Hallo zangers en muzikanten van shantykoor “de Admiraliteitssjongers”, 
    
Dit is de 5e ledenbrief.  In september stuurden we jullie, als groet,  een foto die afgelopen winter 
gemaakt is bij de IJsfontein van Dokkum. We hopen dat deze bij jullie allemaal in goede orde op de 
mat is gevallen. Onze fotograaf, Peter, beschikt over het bestand zodat andere en eventueel grotere 
afdrukken mogelijk zijn. 
 
In onze laatste vergadering zijn er een aantal zaken besproken.  
Als eerste: een nieuwe dirigent. We hebben een goed gesprek gehad met Luuk de Vries en 
verwachten dat hij ons koor en muzikanten nog wel e.e.a. kan bijbrengen. In de bijlage stelt hij 
zichzelf aan jullie voor.  
Tot voor kort was hij dirigent van de Pypkesjongers uit Suwâld. Dit koor is door de corona-crisis 
gestopt. Hij heeft met hen ook een CD gemaakt. Link even kopiëren in internet en kijken maar. 
https://www.youtube.com/watch?v=85FdRw4l0XY  geeft een goed beeld van koor en dirigent. 
 
We hadden plannen om een contactavond te organiseren in bijvoorbeeld het Bowlingcentrum of de 
IJsherberg, in ieder geval een plek waar heel veel ruimte is. De bedoeling was om jullie te vragen wie 
hier bezwaar tegen hebben en niet kunnen of willen komen. Ondertussen zijn de ontwikkelingen 
rond de Corona regels echter al weer dusdanig dat dit formeel niet meer mag. (méér dan 30 
personen) 
Op die avond zouden jullie dan ook kunnen kennismaken met de nieuwe dirigent maar dat moet dus 
ook maar uitgesteld worden. 
 
In de laatste 2 weken zijn er ontwikkelingen in de “ziekenboeg” geweest. 
De echtgenote van ons zeer gewaarde lid Jaap Valk is op 1 oktober 2020 overleden. Zij werd 82 jaar 
oud. Wij hebben als bestuur een blijk van medeleven naar de familie gestuurd. 
Via de voorzitter kregen we op 4 oktober bericht dat ons oudste lid, Jaap Posthuma waarschijnlijk 
een kleine herseninfarct heeft gehad. Zijn adres is:  Woudweg 80, 9101 VN, Dokkum. 
Een voorzichtig herstel is zichtbaar. Wij wensen hem een voorspoedige revalidatie toe. 
 
Afgelopen weken hebben we regelmatig berichten gezien dat zingen in groepsverband nog steeds 
een probleem is en vaak niet toegestaan. Op dit moment van schrijven horen we dat er dinsdag 
waarschijnlijk zwaardere maatregelen zullen worden aangekondigd die misschien wel tot volgend 
voorjaar duren. We maken ons, jammer genoeg,  dan ook geen illusie over onze zangavonden voor 
het resterende deel van 2020. 
 
De contributie-inning is stopgezet omdat we op dit moment geen kosten maken m.u.v. een paar hele 
kleine dingetjes. We hebben een goede reserve Waarmee we het nog wel even uithouden. 
Van Shanty Nederland krijgen we regelmatig berichten over de stand van zaken. 
 
Zoals zoveel mensen schrijven, “gelukkig hebben we de foto’s nog” samen met goede herinneringen 
en mooie verhalen zullen we het voorlopig moeten doen. Mijn bijdrage daarin zal erg klein zijn 
omdat ik nog bijna niets heb meegemaakt.  Het wordt voor het bestuur steeds moeilijker om zinvolle 
zaken op papier te zetten en daarom aan jullie de vraag om een bijdrage via een stukje tekst en 
foto’s uit het verleden aan te leveren zodat we die als contactmoment op de site kunnen zetten. We 
hebben  besloten om de website nog wat aan te passen c.q. uit te breiden.  
Bijdragen kunnen gestuurd worden naar h.talsma01@chello.nl  
 



 
 
 
 
We wensen jullie allemaal weer veel gezondheid toe en horen graag van jullie als er vragen of 
opmerkingen zijn. 
 
Met vriendelijke groet en tot een volgende keer, 
 
Het bestuur:   Minze, Haije, Anton en Gert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste sjongers fan “De Admiraliteitssongers” : 
 
 
Hierbij wil ik me graag aan jullie voorstellen. Als het mee zit met de corona-perikelen 
kunnen we in januari, of later, verder gaan als shanty-koor en dirigent. 
Ik heb jullie website bekeken, en een gesprek gehad met jullie bestuur. Het lijkt me leuk om straks 
samen een muzikale toekomst in te gaan. 
 
Ik ben Luuk de Vries uit Harlingen. Mijn opleiding heb ik gevolgd aan de muziek-pedagogische 
academie in Leeuwarden. Daarna ben ik vanuit Harlingen een eigen muziek-praktijk begonnen. 
Ik dirigeer een aantal koren (dat ligt nu vrijwel stil) en geef piano-, keyboard- en orgelles. 
Voor de koren schrijf ik veel muziek. Vaak bewerkingen van bestaande melodiën, en begeleiding 
voor een toetsinstrument, of accordeon of trekzak.  
Meestal doe ik het zo dat ik voor de pauze vrij serieus werk, met nieuwe nummers of bestaande 
nummers uit het repertoire verder ‘op nivo brengen’ . De zang moet goed, en alles met de 
begeleiding moet één mooi geheel worden. Na de pauze kunnen de teugels wat losser, de zang-
avond is er ook voor de ontspanning en het ‘lekker zingen’. Hoe de derde helft bij jullie is, dat  
moet ik nog ervaren… 
 
Dokkum is voor mij redelijk bekend. Mijn ouders hebben in Birdaard gewoond, tegenover de 
molen. Ik maak nog wel fietstochtjes daar naar toe, langs de Ee, en een bakje halen in Birdaard of 
Dokkum.  
 
Ik hoop dat we elkaar over niet al te lange tijd in goede gezondheid en harmonie kunnen 
ontmoeten. 
 
Oant sjen,  Luuk de Vries.  
  
 
 


